
REISVERSLAG 5-DAAGSE REIS “WEST-VLAAMSE KUST” – KBO PRINSENBEEK 

maandag 20 tot en met vrijdag 24 mei 2024 

 

Dag1: 

Op 20 mei, 2de Pinksterdag, om 8.00 uur in de ochtend, zijn wij met 48 personen begonnen aan ons 

5-daags reisje met bestemming westkust België.  

Na het welkomstwoordje door dhr. Dijo van Gils, die ons allen een gezonde en gezellige 5 dagen 

toewenste, nam onze chauffeur/reisleider Hans (wie kent hem overigens niet?) het woord. Met zijn 

charme en inspiratie voor het vak, weet hij op een vertrouwde en gezellige manier, alles over het 

verloop van de reis, op een speelse manier, onder de aandacht te brengen.  

Om de weg naar Antwerpen wat aangenamer te maken koos hij de route via Roosendaal en Bergen 

op Zoom. Onze eerste koffiestop was in restaurant Hof van Ede in Antwerpen. Hier hebben 2 gidsen 

ons echt de mooiste plekken, gebouwen, kerken en pleinen laten zien waar Antwerpen zo rijk aan is, 

prachtig ja. Antwerpen wordt ook wel de diamantstad genoemd en heeft, op een na, de grootste 

havenstad van Europa.  

Na de lunch heeft Hans ons weer opgehaald en zijn we richting Blankenberge gereden. Op langere 

afstanden is er in de bus altijd gelegenheid om je te laten verwennen met koffie/thee geserveerd 

door vrijwilligers. De goedlachse Jan van Loenhout bood zich aan als koffieschenker en, 

geïnstrueerd door Joke, ging hem dat bijzonder goed af. Rian en Ria werden tot serveerster 

gebombardeerd en bedienden de mensen op hun wenken, waarvoor onze hartelijke dank.  

Tegen 16.30 uur kwamen wij in Blankenberge aan bij hotel Alfa Inn, waar wij de sleutels kregen 

overhandigd, onze koffers konden uitpakken en ons zelf een beetje opfrissen.  

Om 18.30 uur werden wij aan tafel verwacht voor het diner wat netjes voor ons werd uitgeserveerd, 

even weer wat anders dan een buffet, zeker voor ouderen. Ons hotel was gelegen in de binnenstad 

en het was leuk (voor de vrouwen) om even door de winkelstraten te flaneren. 

 

Dag 2:  

Vandaag ging de reis verder naar Jules Destrooper het Hopmuseum te Poperinge.  

Jules Destrooper richtte in 1886 Biscuiterie Jules Destrooper op, een van de grootste 

koekjesfabrikanten ter wereld bekend om bv. zijn amandelkoekjes. Na de rondleiding was er 

gelegenheid om een diversiteit aan koekjes te proeven en te keuren.  

Na een geslaagd bezoek rijden we door de Westhoek naar Poperinge. Poperinge is de hoofdstad van 

het Goede Leven en van de hopteelt, vandaar dat wij het mooie hopmuseum gaan bezoeken. Waar 

ons alles uitgelegd wordt over de hopteelt, de smaakmaker van het bier, want het gezegde luidt, 

geen hop, geen lekker bier. België staat ook bekend om zijn groot aantal biermerken en soorten nl. 

2600, ja dan doe je echt mee. Wisten jullie dat de hopplant, op een na, de snelst groeiende plant is 

en zelfs 12 tot 14 cm per dag kan groeien.  

Na dit bezoek rijden we door de hopvelden, waar Hans ons nog het nodige over vertelde, richting 

ons hotel waar we weer om 18.30 uur aan tafel worden verwacht.  

 

Dag 3: Voor mij en voor velen met mij, vormde deze dag wel het hoogtepunt van deze reis.  

Met een bezoek aan het imponerende Tyne Cot in Ieper en het meebeleven van de “Last Post”.  

Over het eerstgenoemde, dat is het grootste militaire kerkhof in Europa waar 12.000 militairen 

begraven liggen die gesneuveld zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914 tot 1918. Deze zijn 

kenbaar door hun eigen gedenksteen, indrukwekkend en zeer aangrijpend om te zien.  

Wij werden door 2 gidsen rondgeleid langs de meest indrukwekkende graven, slachtoffers van nog 

maar 17 jaar, ongelooflijk. Dit kerkhof is 3 en een half hectare groot, helemaal ommuurd en is Brits 

grondgebied, wat overigens goed onderhouden wordt en zeer bloemrijk is. Ja mensen, 

daar word je toch even stil van.  

Daarna zijn we ontvangen in Ieper op de markt en aangeschoven voor een heerlijk 3 gangen diner. 

Maar de dag was nog niet voorbij, wij mochten ons verzamelen bij de machtige gewelven van de 

wereldbekende Menenpoort, in de vorm van een Romeinse triomfboog, waar dagelijks vanaf 1928 

de “Last Post” geblazen wordt.  



Om 20.00 uur precies klonk het eerste trompetgeschal en daarna volgde de bloem- en 

geschenklegging bij het gedenkmonument met de namen van maar liefst 54.896 vermiste soldaten, 

ook daar word je even stil van. Maar het is een machtig gezicht om deze ceremonie, van zo dichtbij, 

te hebben mogen meemaken.  

Daarna reden we, toch een beetje ontdaan van alles wat wij deze dag mochten aanschouwen, naar 

ons hotel.  

 

Dag 4:  

Een keuzepakket vandaag, in Blankenberge blijven of de historische stad Brugge bezoeken.  

Brugge staat bekend om zijn vele oude gebouwen met prachtige gevels. De oude straten en talrijke 

pleinen geven je zo een warm gevoel. Het geluid van de paarden door de straten sterkt dit gevoel. 

Om ongeveer 17.00 uur reden we weer richting hotel voor ons laatste diner.  

De muzikale avond werd opgevrolijkt door een zeer ritmische muzikale band. Deze nodigde ons uit 

om een dansje te maken op de dansvloer en bezorgde ons een gezellige avond. Dit onder het genot 

van een nootje en een drankje, dat wij ons goed lieten smaken.  

 

Dag 5:  

De dag van de terugreis via Gent.  

s` Morgens de koffers weer inpakken en voor 9.00 uur bij de uitgang plaatsen. Na de genuttigde 

consumpties van de voorbije 4 dagen afgerekend te hebben en het leuke personeel bedankt te 

hebben voor hun correcte en goede zorgen tijdens ons verblijf in Hotel Alfa Inn (een zeer goede 

aanrader) gaan we weer op weg. 

Om 9.30 uur reden we richting Gent waar ons nog een mooie boottocht stond te wachten. Door een 

paar verkeersafzettingen te verplaatsen, door Hans, konden wij ons beoogde doel bereiken. Voor 

diegenen, die wat moeilijker ter been waren, was het nog een behoorlijke uitdaging om aan boord te 

komen, maar met wat goede hulp is ook dat gelukt.  

Een jonge, spreekvaardige gids voer ons door de wateren van Gent, waar hij ons op een aangename 

manier vertelde over de vele bezienswaardige historische gebouwen, echt aan te bevelen. Het zou 

jammer geweest zijn als we dit hadden moeten missen.  

Daarna worden we verwacht in Restaurant Aali, waar ons weer een rijk gevulde lunch stond te 

wachten.  

Na de lunch zijn we weer ingestapt om de reis naar huis te aanvaarden en ondanks de vele regens en 

files onderweg kwamen wij veilig in Prinsenbeek aan.  

Bij Cafe-Restaurant Marktzicht was ons laatste diner gepland, waar wij weer een goed verzorgd 

diner kregen voorgeschoteld en wat ons bijzonder goed smaakte.  

Piet Nuyten bedankte onze chauffeur Hans voor zijn werk als chauffeur, maar in het bijzonder om 

zijn hulpvaardigheid en om zijn mens zijn, chapeau, petje af toch?  

Ik wil mijn verslag afsluiten met de woorden: leuke, goed verzorgde reis! 

Met dank aan Dennis van Brabant Expres Reizen en het bestuur van KBO Prinsenbeek, die ons de 

gelegenheid hebben geboden om zo van een goed verzorgde reis te hebben mogen genieten. 

Veel leesplezier en mogelijk tot het volgende jaar, de groetjes van,  

 

Christ van Boxel. 


